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De kern van mijn bestaan
door Arie van der Stoep

Wat is de kern van mijn bestaan? Waarvoor leef ik? Wat geeft mij steeds weer nieuwe energie,

nieuwe motivatie? Wat bepaalt de richting die ik uitga, de keuzes die ik maak?

De kern van mijn bestaan is niet iéts, maar iémand, een persoon. Het is degene die de hoge hemel

verliet en naar de aarde kwam voor mij. Voor wie ik zo belangrijk ben, dat Hij zichzelf voor mij prijsgaf,

opofferde. Zelfs voor mij naar het dodenrijk ging. Opdat ik niet zinloos verloren zou gaan. Opdat ik niet

zou sterven, maar zou leven, eeuwig zou leven, en Gods bestemming voor mij zou bereiken.

De kern van mijn bestaan, het centrum van mijn leven is: Jezus, de Zoon van God. En het doel van mijn

leven is: er zijn voor Hem. (1) Zijn leven is mijn leven. (2)

Topwaarde

Want er is wel iets met mij gebeurd. Toen Hij stierf, stierf ik mét Hem. Toen Hij opstond uit de doden,

stond ik mét Hem op. En nu Hij leeft, leef ik met Hem. (3)

Dat werd zichtbaar, toen ik onderging in het water van de doop en er weer uit opstond. (4) Toen werd

zijn naam over mij, over mijn leven, uitgeroepen. Mijn leven heeft topwaarde voor Hem.

Daarom stierf Hij niet alleen voor mij en stond Hij voor mij op, maar doet Hij er vandaag ook alles aan,

om zijn leven, zichzelf, in mij zichtbaar te maken. (5) Waarom? Omdat Hij wil dat ik ook deel zal hebben

aan de heerlijkheid die Hij heeft ontvangen. (6)

Op Hem lijken

Dat is wat Hij voor mij heeft bestemd. En daar richt ik mij op. Want ik wil dat ontvangen! Daarom heb ik

mijzelf aan Hem gegeven. Zodat Hij mij kan vormen naar zijn beeld en ik dus op Hem zal gaan lijken.

Om Hem draait voor mij alles! En ik dank God voor de velen, bij wie dit ook zo is!

Uit de Bijbel:

(1) 2 Korintiërs 5:15b.

En voor allen is Hij gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem,

die voor hen gestorven is en opgewekt.

(2) Galaten 2:20a.

Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.

(3) 1 Tessalonicenzen 5:10.

(Onze Heer Jezus Christus,) die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen,

tezamen met Hem zouden leven.

(4) Romeinen 6:4-5.



Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is

door de majesteit van de Vader, zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen.

(5) Romeinen 8:29a.

Want die Hij tevoren gekend heeft (en geroepen heeft om Hem te kennen - zie vers 30 - AvdS), heeft Hij

ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn Zoon.

    Filippenzen 1:6.

Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal

voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.

(6) Kolossenzen 3:3-4.

Want jullie zijn gestorven en jullie leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt,

die ons leven is, zullen ook jullie met Hem verschijnen in heerlijkheid.
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